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Beste lezers van ’t Kerkepäörtje, 
Aangezien er op korte termijn een aantal activiteiten plaatsvindt ontvangt U hierbij een extra 
uitgave van onze nieuwsbrief. 
In het weekend van 1 en 2 februari vieren we in alle kerken het feest van Maria Lichtmis. Ook 
wordt in alle vieringen de Blasiuszegen gegeven. 

Maria Lichtmis, 2 februari	
 

Volgens de joodse wet 
van Mozes moesten 
ouders hun 
eerstgeboren kind aan 
God opdragen wanneer 
het 40 dagen oud is. Zo 
trokken ook Maria en 
Jozef met Jezus,  
40 dagen na zijn 
geboorte, naar de 
tempel. 
Ook de oude Simeon is 

daar. Hij wil het kindje Jezus zien en even in 
zijn armen hebben. Voor Simeon is dit de 
vervulling van een grote wens: ”Nu kan ik in 
vrede sterven”. Maria en Jozef keerden weer 
terug naar hun woonplaats Nazareth. 
Maria Lichtmis is dus in eerste instantie een 
Christus-feest; het is het feest waarop Jezus 
wordt geopenbaard als “het Licht dat voor 
alle volkeren straalt”. 
Daarnaast is het ook een Maria-feest; Maria, 
de moeder van Jezus, is de draagster van dit 
goddelijke licht.  
In deze viering worden ook alle kaarsen 
gezegend die in de loop van het jaar in de 
kerk gebruikt worden. 

Heilige Blasius, 3 februari 
 
In deze viering worden ook de kaarsen 
gewijd voor de Blasiuszegen (Feestdag van 
de H. Blasius is 3 februari). De Blasiuszegen 
wordt gegeven met twee gekruiste kaarsen 
en beschermt tegen keel en andere ziekten. 
We herdenken hiermee dat de H. Blasius 
een kind dat dreigde te stikken door een 
visgraat in de keel van de dood redde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blasius van Sebaste 
 

 
Stiltevieringen in vastenperiode 
Ook dit jaar worden weer drie Stiltevieringen 
gehouden in de vastenperiode: 
Locatie H. Michaelkerk 
Tijd  19.00 uur 
Thema Toen wij nog hulploos waren 
Data 
26 maart door pastoor Rosenhart 
2 april  door Herman van de Beek 
9 april  door Albert van Bragt  
    (Leger des Heils 
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Aandachtspunten 
Bezoek bisschop van den Hout 
 
Ongetwijfeld heeft u uit de media 
vernomen dat bisschop Ron van den Hout 
een tournee langs alle Limburgse 
dekenaten maakt. Op deze manier wil hij 
kennis maken met het reilen en zeilen 
binnen zijn bisdom. 
Begonnen in Kerkrade en Sittard 
afgelopen oktober/november, belandt hij 
via Weert, Venray, Thorn eind februari in 
dekenaat Venlo. 
 
Het dekenaal bestuur stelt een tweedaags 
programma op waarbinnen de bisschop 
kennis kan nemen van de vele facetten die 
dit grote dekenaat rijk is. 
 
Het tweedaags bezoek start  
op 26 februari om 09.00 uur 
in de Sint Martinusbasileik 
met een eucharistieviering 
 
 
Actie Kerkbalans 2025 
 
De jaarlijks Actie Kerkbalans 2025 is 
landelijk van start gegaan. Mooi dat wij 
merken dat dit ook bekend is bij onze 
parochianen. Hier en daar komen al 
bijdragen binnen. 
 
Onze hartelijke dank. 

 
In het volgende 
nummer zullen wij 
u de stand van 
zaken bekend 
maken. 
 
 
 
 
 

Deken Spee luidt de noodklok  
 
Al maandenlang geeft de kerkklok van de 
Onze Lieve Vrouwekerk in Venlo-Zuid 
11.05 uur aan. Probleem, het uurwerk 
moet worden hersteld. Een zeer kostbare 
aangelegenheid; denk aan €10.000. 
Maar dat niet alleen. Van de drie 
luidklokken werkt er nog maar één, en 
wel de ‘doodsklok’. De mooie feestelijke 
drieklank om de Heilige Mis en 
bijzondere gebeurtenissen aan te 
kondigen zwijgt in alle talen. Ook de 
reparatie hiervan loopt in de duizenden 
euro’s. 
Deken Spee legt in het bijgevoegde 
filmpje (bron Omroep Venlo) uit dat het 
kerkbestuur voor herstel hiervan volledig 
op zichzelf is aangewezen. Daarom start 
het bestuur een crowdfundingsactie. 
 
Omroep Venlo - crowdfunding voor 
kerkklok Onze Lieve Vrouwekerk 

 
Vindt u ook dat 
Venlo-Zuid niet kan 
zonder een 
functionerende 
kerkklok? Hoort u 
ook graag de 
feestelijke en mooie 
drieklank weer 
klinken?  
Help u dan mee om 

de kosten hiervoor bij elkaar te krijgen? 
Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken 
op 
NL49 RABO 0153 8104 24 
van de Stadsparochie Sint Martinus 
t.b.v. donatie kerkklok OLV parochie 
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Colofon 

 

Contactgegevens parochiekantoor  

tlf   077 - 351 23 94 
mail   parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl 
website  www.rkvenlo.nl 

 

Informatie m.b.t. Kerkbalans 
KVK-nummer 89690249 
ANBI-nummer ROE808 

 

IBAN-nummers 

St.Martinusbasiliek en Kapel Genooij  NL32 RABO 0136 5676 22 
Venlo-Oost (H. Familiekerk)   NL15 RABO 0153 8963 96 
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)  NL49 RABO 0153 8104 24 
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)   NL71 RABO 0153 8103 19 

 


